Mensen zijn van waarde

‘Waardevol’ is het thema van dit jaarverslag. In dat ene woord klinkt mee waar het in Exodus om gaat.
En dat is dat ieder mens waardevol is, wat hij of zij ook heeft gedaan.

De daden van iemand kunnen worden afgekeurd, maar zijn of haar menselijke waardigheid blijft
bestaan. Dat ligt besloten in de identiteit van onze organisatie. We mogen mensen zien met ogen van
liefde. Veel van de mensen die wij begeleiden hebben de ervaring opgedaan afgeschreven te zijn door
de maatschappij. En vaak hebben ze niet veel geloof in zichzelf door wat ze in hun leven hebben
meegemaakt.

De kern van wat wij in de begeleiding bieden is dat we hen als mensen zien, waard om een toekomst
te hebben. Zo willen we hen heel persoonlijk laten voelen dat ze waardevol zijn en dat ze aan hun
leven betekenis kunnen geven. Voor zichzelf en voor anderen. En we hopen er door onze begeleiding
aan bij te dragen dat ze ook zelf hun leven van waarde maken.
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